
LichtWesen® Nummer 17: Vreugde en volheid – PALLAS ATHENE 
 
Samenvatting 
·· Logica en intuïtie verbinden 

·· Creatieve uitdrukking van het Zelf 

·· Uiten van gevoelens 

·· Heling van het innerlijk kind 

·· Zich voor de volheid van het leven openen 

 
De kracht van de Opgestegen Meester Pallas Athene 
verbindt logica en intuïtie, denken en gevoel, rechter en linker hersenhelft, 

vrouwelijk en mannelijk, Yin en Yang, wetenschap en kunst. Zij helpt, 

innerlijke beelden en gevoelens op een dermate wijze uit te drukken, dat 

andere mensen het begrijpen. Daarbij lossen ook de blokkades op die tot 

dan de scheppende creativiteit in de weg stonden. Zij opent de innerlijke 

rijkdom, zodat wij de volheid ook aan de buitenkant herkennen en ervan 

kunnen genieten. 

De kracht van Pallas Athene heelt de pijnlijke ervaringen uit onze 

kindertijd, het innerlijk kind, zodat wij haar kracht, spontaniteit, vreugde 

en creativiteit weer kunnen ervaren. Daardoor kunnen we de wereld weer 

open en vol verbazing beleven en vol levensvreugde dansen. 

 
Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen 
·· Op welk gebied zou ik graag creatief zijn? 

·· Wat wil ik uitdrukken, op welke manier zou ik dit het liefst doen? 

·· Welke schoonheid, welke rijkdom ontvouwt zich in mijn leven? 

    Welke rijkdom bezit ik reeds? 

·· Tegenover wie zou ik eerlijk voor mijn gevoelens willen uitkomen? 

·· Hoe is mijn verbinding met het innerlijk kind, met het kinderlijk 

    blije en zich verbazende deeltje? 

 
Aanvullende aanwijzingen bij deze LichtWesen essence 
Helpt bij leerproblemen die betrekking hebben op het associatief denken. 

Helpt kunstenaars zich te uiten. Heeft bij een gebruikster coördinatiestoornissen 

verholpen. 

 
Oefening bij het thema 
Nodig de energie van Pallas Athene uit. Ter ondersteuning kun je de 

essence opdoen. Maak een wandeling in de natuur of stel je deze wandeling 

voor. Let bij deze wandeling op de weelde en de overvloedige rijkdom van de 

natuur: aan de bomen hangen talrijke bladeren (en bloesems en vruchten), 

meer als de boom nodig heeft. Dicht opeen staat het gras op de weide of 

het gazon. Overal zijn vogels en insecten. Als het regent, wordt de aarde 

met meer water verzorgt als zij nodig heeft. Bij een onweer produceert de 

bliksem meer energie, als een hele stad nodig heeft. Kijk rond in de natuur 

en herken de weelde en overvloed van de goddelijke schepping- en wees je 

daarbij bewust, dat ook jij een deel van deze schepping bent en een deel 

bent van deze overvloed.   
 


